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REDACTIE

De zomer staat weer voor de deur. Op het moment van
schrijven van deze tekst loopt de temperatuur al lekker
op: 29 graden en het is nog niet eens 12.00 uur. Voor
de een heerlijk, voor de ander mag het vast wel een
paar graden minder. Wat onze wensen ook zijn,
niemand kan er invloed op uitoefenen. We moeten het
weer nemen zoals het komt.

Voor veel mensen zal het
M een rustigere periode
worden. Genieten van
' het lekkere weer, vrije
.\ dagen of op vakantie
. gaan. Bent u niet zo van
het uitrusten? Zelfs God
g rust uit, dat staat in het
scheppingsverhaal in de
bijbel. Na zes dagen
“* werken rust God ook uit.
Als God uitrust van zijn werk en daar de tijd voor
neemt, is het ook voor ons mensen goed om uit te
rusten.

Het interview heeft deze keer plaatsgevonden met een
man, die zich op vele manieren heeft ingezet voor de
kerk en dit nog steeds doet door te helpen met het

geluid tijdens de diensten. Fijn, Tonny in 't Hof dat je
meewerkte aan deze rubriek.

Met deze editie van Het Baoken die acht pagina's dikker
is dan gebruikelijk, wensen we u veel lees- en
kijkplezier en de redactie wenst u een zonnige zomer
en hoopt dat u goed kunt uitrusten en veel te vertellen
heeft over uw ervaringen.

Wil Mandersloot

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Reacties kunt u sturen naar
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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‘Waarin vind jij je geluk?

Op zoek naar het goede leven stuit je haast als vanzelf op het begrip geluk.

Geluk, daar verlangen we bewust of onbewust allemaal naar.

Je kunt het natuurlijk proberen te vinden in een goede baan, mooie vakanties, een fijne relatie.
Maar het zoeken naar geluk lijkt vaak ‘een gebed zonder eind.. Er is altijd wel iets beters,

mooiers, groters.

De vraag rijst: ‘Wat is geluk eigenlijk, en vinden we dat wel als we er actief naar zoeken’?

Een onderzoek uit 2020, onder een groep jonge
mensen afkomstig uit Den Haag, leverde
verrassende inzichten op. En daarom wil ik die
graag met u delen. Zij zeiden: geluk vind ik in de
stilte, in de natuur, in oprechte aandacht van de
ander, in tevredenheid, in het onverwachte dat
op mijn weg komt, in veerkracht en vertrouwen
als het leven tegenzit, in het genieten van werk
én van vrije tijd, in het van betekenis kunnen zijn.
Allemaal zaken die te maken hebben met
aandachtig leven en met in verbinding staan met
elkaar. Dat geeft ons blijkbaar ten diepste geluk.

Jezus verhaalt daar in zijn beroemd geworden
Bergrede ook al over. Hij geeft daar acht
zaligsprekingen ‘zodat het je goed gaat' Het
echte geluk, zegt hij daar, is voor mensen die
Gods wil doen door er voor de ander te zijn.
‘Gelukwensen’ die de acht uit Den Haag naar mijn
mening alleen maar bevestigen, ook al zijn die
laatste misschien wat aardser gericht.

De meest verrassende uitspraak voor mij, van de
bovengenoemde groep, was: ‘geluk laat zich
zien in het onverwachte dat op mijn weg komt:
Met als gelukwens: ‘Gelukkig zijn zij die het
geluk niet najagen maar openstaan voor dat
wat hen tegemoet komt.

Geluk kan je namelijk zomaar overvallen. Het
vindt jou!

Geluk is daarbij een ervaring, die ontwapent en
verstilt, misschien wel een openbaring van iets
wat je allang wilt.

Het werk, als kerkelijk werker van de gemeente
Bathmen/Okkenbroek, dat ik nu alweer drie jaar
mag doen, is voor mij zo'n gelukservaring.

Het voelt alsof de cirkel nu helemaal rond is. Alle
opgebouwde vaardigheden van de afgelopen
jaren komen voor mij hierin bij elkaar. Daarbij is
het mooi, zinvol werk, in een fijne gemeente met
allemaal aardige collega’s om mij heen én in een
prachtige streek.

lk voel me een dankbaar mens en wens u allen
die gelukservaring toe!

Hartelijke groet,
Hanneke Overduin
Kerkelijk werker — P.G. Bathmen/Okkenbroek
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KERKENRAAD

Vooruitkijken!

Zonneschijn en boven de dertig graden in
Limburg en tegelijk in andere delen van ons
land hevig onweer. Grote verschillen op de
eerste dag van een weekje vakantie. Zo kan
het in ons eigen leven ook gaan, vreugde en
verdriet liggen soms heel dicht naast elkaar. Hoe gaan we daar mee om, hoe leef
je met elkaar mee? En hoe laten we ons als kerkelijke gemeente dan zien in het
dorp. Doen we mee aan ‘de levensrevue’ van Bathmen en Okkenbroek? Maar dan
niet gespeeld maar in het echt! En wat is dan onze bijdrage daaraan als kerk? Over
die vragen hebben we als kerkenraad gesproken in onze laatste vergadering voor
de zomerrust. En daar zullen we met elkaar nog verder over doorspreken.

Als opmaat naar een duidelijk plan voor de komende jaren.

Ook in de corona crisis staan zorg en blijdschap nog steeds dicht bij elkaar. Blij zijn we met de ruimte
die er in versneld tempo lijkt te komen om weer met elkaar te kunnen vieren. We kijken er naar uit
weer voluit met elkaar te kunnen zingen. Tegelijk blijft er zorg, soms over eigen gezondheid maar ook
over de ontwikkeling van nieuwe varianten van het virus. En in welke mate die ons doen en laten
blijven beinvloeden. Voor de stand van zaken van de vieringen kunt u het beste de website
raadplegen. Daar geven we zo actueel mogelijk aan wat mogelijk is.

De kerkenraad heeft besloten een aantal
gemeenteleden te vragen te verkennen wat de
mogelijkheden zijn om het kerkgebouw in
Okkenbroek in de toekomst te blijven gebruiken.
Elders in dit kerkblad vindt u hun eerste bijdrage.
U leest ongetwijfeld ook dat er landelijk veel
kerkgebouwen een andere functie krijgen.
Kleinere gemeenten kunnen de kosten van zo'n
gebouw gewoon niet meer opbrengen. Ook de
lange termijn doorkijk voor onze gemeente maakt
duidelijk dat wij voor de vraag komen te staan of
we beide gebouwen kunnen blijven gebruiken.
Dat leidt tot lastige besluiten, waarbij naast de
rationele afwegingen, ook de emotie mee gaat
spelen. Juist daarom is aan de verkennings-
commissie gevraagd de kansen en risico’s van een
aantal verschillende opties in beeld te brengen.
En daarbij ook te kijken naar de plek die de kerk heeft in ‘de levensrevue’ van het dorp Okkenbroek.

Tot slot, de zomerperiode is ook een tijd om weer even op adem te komen. De afgelopen anderhalf
jaar werd gedicteerd door corona. Daar lijkt nu weer wat ruimte in te komen. Laten we ook eens
terugkijken en ons afvragen wat die tijd ons geleerd heeft?
Wat hebben we niet meer gedaan maar ook helemaal niet
" gemist? Wat is er nieuw opgepakt en willen we niet meer
Om vooruit te komenr kwijt? Kortom, wat vinden we voor de komende jaren echt
moet je soms ‘belangrijk. Ik_ hoor graag wat u daarvan vindt. Zodat we met
elkaar vooruit kunnen kijken.

achteruit kijken.

Frits Mandersloot




HANNEKE OVERDUIN

werkdagen
maandag, dinsdag
en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52

Tel je zegeningen mob 06 509 681 34

van 9.00-10.00 uur
of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com

Terwijl ik dit schrijf vallen de mussen, bij wijze van
spreken, door de hitte van het dak. Hoe anders
was dat in het Pinksterweekend en in de daarop
volgende week.

Onze vakantieweek in eigen land!

Het was koud en guur en de regen kwam zo nu en
dan met bakken uit de hemel zetten.

Wij hadden een vakantiehuisje gehuurd in Anjum,
nabij Dokkum, in de kop van Friesland. Het lag
aan het water met een groot buitenterras,
waarop ik — in gedachten — onszelf al had zien
zitten met een goed boek en een kop koffie
binnen handbereik ©

Nu denkt u vast dat dit een triest verhaal gaat
worden. Maar dat is niet zo hoor.

Ondanks bovengenoemde hebben we een
heerlijke vakantieweek gehad met ouderwetse
spelletjes (triominos en yathzee) én met veel
bezoek.

Met Pinksteren kwamen onze kinderen langs, die
ons een overheerlijke — zelfbereide — lunch
voorschotelden. Nog in het kader van
moederdag en alvast met een vooruitziend oog
op vaderdag......

Wat verder in de week schoven een schoonzus en
een zwager bij ons aan.

Zij waren met de camper in Friesland en
overnachtten gezellig bij ons in ons ‘huuske’. Met
hen hebben we het pittoreske stadje Dokkum
bezocht. Prachtige grachtenpanden lieten ons de

oude historie van de stad zien en over Bonifatius
kwamen we daar natuurlijk bijna alles te weten.
Maar er was ook tijd voor een heerlijke
‘aangeklede’ koffie met terrasverwarming boven
ons en met fleece-dekens onder — over de benen
- om ons warm te houden.

Kortom we hebben genoten met elkaar door
gezelligheid en verbondenheid. En d&ar doet de
temperatuur gelukkig niets aan op of aan af!

Dus als u dit leest op uw vakantiebestemming
ergens in Nederland, misschien wel hier in
Salland, geniet dan van ons mooie land, van de
vriendelijke mensen die op uw pad komen én
van elkaar.

En laat het weer daar geen spelbreker in zijn.
Overigens begon, in ons geval, de zon hij
thuiskomst te schijnen, zodat de vakantie-
vreugde hier kon worden voortgezet.

Over het tellen van je zegeningen gesproken......

Hartelijke groet,
Hanneke



GERT WIJNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

De Hezenberg

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Elke woensdagmorgen ben ik op de Hezenberg, waar ik samen met collega Carla Boven
begeleider ben van psychodrama in twee zorgpaden van de GGZ daar.
Tijd om in dit zomernummer iets te vertellen over deze mooie werkplek.

75 jaar

Sinds 1946 huist Stichting de Hezenberg op het
prachtige, gelijknamige landgoed in Hattem aan
de rand van de Veluwe. Daar ging toen ds. Wim
Plug samen met zijn vrouw en een aantal
geestverwanten in de leegstaande bebouwing
wonen met de bedoeling om gasten te
ontvangen.

Die kwamen en wilden hier om heel verschillende
reden een tijdje verblijven. Het waren, kort
gezegd, mensen die waren vastgelopen in het
leven en nu begeleiding vonden in hoe verder. In
de eerste tientallen jaren werd die, in het
voetspoor van Plug, vooral verzorgd door
predikanten en pastorale vrijwilligers. Later
kwamen daar steeds meer professionals uit de
hulpverlening bij, zoals maatschappelijk werkers
en verschillende therapeuten.

Vanaf het begin heeft het de Hezenberg nooit aan
gasten ontbroken. En eenmaal met goede
ervaring op de Hezenberg geweest, kwamen zij
later graag regelmatig terug om weer even lucht
te happen en de batterij op te laden. Een grote
verandering vond in 2011 plaats, toen vanaf dat
jaar een groot deel van de gasten als patiénten
voor een behandeling in de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) konden worden
ontvangen. Daarnaast bleef ook voor een kleiner
aantal zogenaamde pastorale gasten en
retraitegasten de mogelijkheid bestaan naar de
Hezenberg te komen voor kort of langer verblijf.

Geloof in verandering

Het credo van de Hezenberg is ‘Geloof in
verandering' Verandering voor GGZ-gasten van
wie bijvoorbeeld de één
volledig is vastgelopen in haar
relatie door een angststoornis
of de ander zijn alledaagse
functioneren gehinderd weet
door een sterke mate van
controle willen hebben over
dingen. Verandering ook voor
pastorale gasten die
oververmoeid zijn geraakt als
mantelzorger of in rouw zijn
door het overlijden van
dierbare of het verlies van een
huwelijk, werk of gezondheid.
En verandering tenslotte voor
retraitegasten die behoefte
hebben aan verstilling,
bezinning en inspiratie.
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GERT WUUNSTOK

Eén van de onderdelen hiervan is psycho-
drama, waarin ik, zoals geschreven, een
begeleidende rol heb. In dit psychodrama
willen we een lichtje laten opgaan in de
levensverhalen van de patiénten.

Die levensloop is van niemand dezelfde, van
elk verschillend. Maar het ene verhaal roept
het andere op en in de veiligheid van de
groep brengen we stapje voor stapje werk-

Markante plek op de Hezenberg voor het geloof in vormen in waardoor iemand bijvoorbeeld
verandering is de net gerestaureerde kapel, waaraan  een positieve ervaring gaat herinneren, die
de buitenkant nog altijd mooi te zien is dat deze in iets te zeggen heeft voor haar/zijn heden.
vroegere tijden van het landgoed dienst deed als Of je gaat op deze wijze aan een medemens
paardenschuur. In de kapel vinden dagelijks korte denken, die veel voor je betekent of
getijdengebeden plaats en op zondag een betekend heeft en een boodschap blijkt te
Kapelviering, waarvan de geloofsbeleving doet hebben waardoor je verder kunt. In de loop
denken aan verwante plekken als bijvoorbeeld in van de weken blijkt er zo veel te kunnen
Taizé en lona. Eén van de liederen die graag wordt opborrelen vanuit, wat we dan noemen, je
gezongen is bijvoorbeeld ‘Wek mijn zachtheid weer; innerlijke bron.
Liedboek 925:
Sta deze zomer zelf eens stil bij een

Wek mijn zachtheid weer. gebeurtenis die voor jou top was omdat er

Geef mij terug de ogen van een Rind. iets was dat boven jezelf uitsteeg of jij juist

Dat ik zie wat is. iets deed waarop je trots bent. Wat heeft

En mij toevertrouw. deze herinnering jou te zeggen?

En het licht niet haat.

Op verhaal komen
Ook buiten de GGZ kan psychodrama

Psychodrama eyeopener zijn in levens-, zingevings- en

In verband met de coronapandemie waren het laatste  geloofsvragen die plotseling ineens of na
jaar alleen maar GGZ-gasten op de Hezenberg te lange aanlooptijd op tafel liggen en daar
vinden en konden daardoor verblijf en therapieén in niet meer van afgaan voordat ze zorgvul-
deze sector coronaproof doorgang blijven vinden. dige aandacht hebben gekregen. In het
Verdeeld over drie zorgpaden geeft dit nu zo'n 25 verband van pastoraal verblijf of retraite heb
gasten in huis, die resp. 12, 16 en 10 weken in ik eerder goede ervaringen opgedaan met
behandeling zijn. psychodrama. Kortweg zijn die te typeren

als ‘'op verhaal komen’ En dat blijkt
zo waardevol dat de kleine v wel met
hoofdletter geschreven wordt.

Niet alleen in een klinische setting als
de Hezenberg wordt aandacht
gegeven aan bovengenoemde
vragen.

Klop eens bij ons pastoresteam aan
voor meer informatie over
begeleiding of een luisterend oor.

Ds. Gert Wijnstok




HANNEKE DIERMANSE

werkdagen

dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125 302 81

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk van en voor het dorp

Begin deze week volgde ik een tweedaagse
online-cursus in het kader van de Permanente
Educatie voor predikanten van de PKN. Samen
met dertig dorpsdominees afkomstig uit alle
windstreken van ons land bogen we ons over de
vraag: Hoe kunnen we kerk zijn voor het hele
dorp? Vanouds vervullen dorpskerken een
maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van
het dorpsleven.

Maar tegenwoordig is kerk in, van en voor het
dorp niet meer zo vanzelfsprekend.
Teruglopende ledenaantallen en financiéle
middelen en soms het moeten sluiten van
kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid
van de kerk in een dorp onder spanning zetten.

Maar juist bij belangrijke momenten zoals doop,
huwelijk en uitvaart merk je dat dorpsbewoners
de kerk zoeken en nodig hebben. En bij een
traumatische gebeurtenis, die het dorp raakt,
zoeken mensen de kerk op om een kaarsje te
branden of even stil te zijn.

Ook de herdertjestocht, de Kerstnachtviering, de
lichtjestocht op de begraafplaats, de ‘preek van
de leek; ‘de kerk gaat vreemd;, de concerten en
tentoonstellingen zijn gewaardeerde activiteiten
waarin de betekenis van de kerk voor het dorp
zichtbaar is.

Jacobine Gelderloos (1985) is theoloog en deed
bij de Protestantse Theologische Universiteit
promotieonderzoek naar de betekenis van
kerken voor de leefbaarheid van het platteland.
In haar boek ‘Sporen van God in het dorp’ (2018)
reikt zij nieuwe perspectieven aan door op een
andere manier naar de rol van de kerk in het
dorp te kijken: als plek waar reflectie, zingeving,

ritueel, zorg en
gemeenschap .
samenkomen. Door |
deze unieke
betekenis van
kerken voor het
voetlicht te halen
en de blik meer
naar buiten te richten verdwijnen overlevings-
vragen naar de achtergrond. Zo kan er nieuw
elan ontstaan in kerkelijke gemeenten op het
platteland.

De kerk biedt ruimte aan de vraag hoe je als
mens naar de wereld kijkt, naar andere mensen,
naar God. Waar gaat het ten diepste om, hoe wil
je je tijd van leven besteden? Hoe zou de wereld
moeten zijn, en hoe wordt en blijft het dorp een
plek waar het goed leven is?

Dit soort vragen, vragen naar zin en betekenis,
spelen op allerlei terreinen.

Wanneer het lukt om hierover in gesprek te
raken, kunnen kerk en dorp ontdekken welke
idealen, zorgen, verlangens en belangen ze met
elkaar delen. En kan er een gezamenlijk
optrekken zijn.

Kerk-zijn in een dorp is oplettend zijn wat er in
het dorp speelt, wat houdt mensen bezig en
waar is God te vinden, juist op deze plek? Elke
(kleine) kerk die daar op inspeelt kan een
krachtige rol in een dorp vervullen.

En zo kan deze tweedaagse inspireren bij het
nadenken over het nieuwe beleidsplan
2022-2026 van onze PG Bathmen-Okkenbroek!

Ds. Hanneke Diermanse



PASTORAAT

Pastoraat in Bathmen-Okkenbroek

Het Corona-jaar heeft ons weer geleerd hoe
belangrijk het is om contact met anderen te
hebben. Naast veel leed vanwege ziekte,
overlijden of werkomstandigheden kwam het
pastoraal team vooral eenzaamheid tegen. Onze
pastores, ouderlingen, contactpersonen en vele
anderen hebben zo goed mogelijk geprobeerd
om te zien naar iedereen.

Het werd ons duidelijk dat de organisatie
(contactpersonen, bezoekgroepen, kerknoabers,
HVD, etc.) zoals die nu is ook haar beperkingen
kent. Daarbij komt dat de nieuwe pastores
ervaringen vanuit andere organisaties mee
nemen. Tegelijk koesteren we de wens om de
organisatie van het bezoekwerk voor de hele
gemeente Bathmen-Okkenbroek gelijk te
trekken. Hierover heeft de taakgroep pastoraat
een aantal keren met elkaar van gedachten
gewisseld, ervaringen gedeeld en nieuwe
plannen gemaakt.

Waar lopen we tegenaan?

Regelmatig worden de pastores ingeschakeld als
een ziekteproces al vrij ver is gevorderd. Dat is
jammer want dan is er geen tijd geweest om een
band op te bouwen en is goede begeleiding
moeilijker. We merken dat het melden van
bijvoorbeeld ziekenhuisopnames, nare of
heuglijke situaties niet altijd gebeurt. Hiervoor
zijn meerdere redenen te bedenken. Er kan iets
misgaan bij het “zenden”: men wil het niet
doorgeven, men denkt er niet aan of men weet
niet hoe of aan wie het door te geven. Er kan
ook wat minder goed gaan bij de “ontvanger”:
men kent de mensen op de adressen niet, men
heeft geen tijd, men vindt het niet belangrijk.

Of vul maar in.

Bij het voorbereiden van de vrijwilligers-actie
met Pinksteren werd extra duidelijk hoe
verschillend en versplinterd het bezoekwerk in
onze gemeente is.

Wat denken we er aan te doen?

De organisatie nu is in principe geschikt voor het

doel wat we voor ogen hebben. Alle adressen
zijn verdeeld over contactpersonen/
kerknoabers zodat we ogen en oren in het veld
hebben. We zijn dichtbij en benaderbaar.

We proberen om door regelmatig met de
sectiecoordinatoren te overleggen in alle secties
scherper in beeld te krijgen waar we aandacht
kunnen geven.

We denken voor het bezoekwerk aan een
systeem zoals in Okkenbroek. Bezoekers die
gekoppeld worden aan vier of vijf adressen van
80-plussers en eventueel anderen die aangeven
het fijn te vinden bezocht te worden.

Dus: contactpersonen blijven de oren en ogen
van de gemeente; zij bezorgen de “kerkbalans’,
nieuwsbrief, kerst/paasgroet, en dergelijke. De
bezoekers-nieuwe-stijl worden gekoppeld aan
een aantal adressen om een paar keer per jaar
te bezoeken. Dan gaat het niet direct om een
geloofsgesprek maar puur interesse in hoe het
met de ander gaat. Zo hopen we een steentje bij
te dragen aan “pastoraal omzien” naar elkaar.
Voor het Dijkhuis / Banekate zal de manier van
werken niet veranderen, de bezoekgroep
hiervoor willen we graag behouden.

Dit alles zal best een ingrijpende verandering
zijn, wennen voor iedereen. Vanaf september wil
de taakgroep Pastoraat graag met allen die
actief zijn in het bezoekwerk in gesprek over
bovenstaand plan. Een uitnodiging hiervoor
volgt in augustus.

Taakgroep Pastoraat,
Hanneke O., Hanneke D., Géke,
Mientje, Janneke, Ankie

Pastoraat is omzien naar elkaar

Helpt u mee?




De Nederduits Gereformeerde Gemeente in Bathmen

In Oud Bathmen, het kwartaalblad van de
Oudheidkundige Kring Bathmen, stond op blz. 8 van het
nummer dat maart 2021 verscheen de opmerking dat de
naam waarover geschreven werd te vinden was in het
doopregister van de Nederduits Gereformeerde
Gemeente in Bathmen. Tja, dat nodigde uit om op
internet eens op zoek te gaan naar de betekenis en de
geschiedenis van de Nederduits Gereformeerde
Gemeente.
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OUDHEIDKUNDIGE KRING BATHMEN

Nederduitse Gereformeerde Kerk, later Nederlandse Gereformeerde kerk:

De Nederduitse Gereformeerde Kerk (in de oude spelling Nederduitsche Gereformeerde
Kerk of vaak in die tijd ook Gereformeerde Kerk) is de gereformeerde kerk die in 1571
ontstaan is in de stad Emden in Oost-Friesland. In 1579 werd zij de publieke kerk van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 onder de Franse overheersing hield
zij op met de officiéle publieke kerk te zijn. In 1816 kreeg zij van koning Willem | de naam
Nederlandse Hervormde Kerk.

Je vraagt je natuurlijk af waarom dan toch de term Nederduits! Maar dit diende echter ter
onderscheiding van de andere gereformeerde kerken, zoals de Waalse, de Schotse, de
Hoogduitse en de Engelse gereformeerde kerken. De Waalse kerken hadden in de
Nederlandse Republiek een eigen landelijke synode, terwijl de andere kleinere kerken
ondergebracht waren in de organisatie van de Nederduitse gereformeerde kerken.
Nederduits staat in tegenstelling tot Hoogduits en werd later vervangen door het begrip
Nederlands. Voor de lezer nog even het volgende: tegenwoordig wordt in Duitsland het
"Niederdeutsch" voor het Nedersaksisch gebruikt.

Voor de belangstellende lezers en gemeenteleden die op internet gaan zoeken:

In het Trouwboek en het Doopboek van de Nederduits Gereforrmeerde Gemeente
Bathmen zullen vele namen genoemd worden die ook nu nog in Bathmen te vinden zijn.
Verder komen we tegen de naam van Samuel Hendricus van Diest, predikant in Bathmen
van 1772-1809, die de namen van de geboren en gedoopte kinderen daarin heeft

tgelegd.
VESEEG Als predikant werd hij opgevolgd door

dominee J.H. van Diest die van

1806-1816 in Bathmen predikant was.

Zeker allemaal de moeite waard om eens op te
zoeken!

Gegevens over de Zondagsschool en de
Jeugdkerk worden verzameld maar gegevens
over het CJV en de YMCA heb ik nog niet
kunnen vinden, maar wie weet zijn er
gemeenteleden die mij daar weer een en
ander over kunnen doorgeven.

Anton Ploeg,
Secretaris van het College van Kerkrentmeesters




Uitbreiding camerasysteem
kerk Okkenbroek

Eind april hebben we het camerasysteem in
de kerk van Okkenbroek weer uitgebreid met
een “mixer” en een tweede beeldscherm.

De reden voor deze uitbreiding was o.a. de
slechte beeldkwaliteit van de PowerPoint-
presentatie tijdens de streaming uitzending
van een (kerk)dienst. In het verleden werden
deze beelden met de camera opgenomen
vanaf het beamerscherm.
Met deze “mixer” kunnen we nu de : f
PowerPoint-presentatie rechtstreeks :

uitzenden, ook kunnen we beelden van de
camera mengen met de presentatie vanaf de
laptop zodat we teksten door het beeld heen
kunnen projecteren. Op het beamerscherm
wordt alleen de PowerPoint-presentatie
weergegeven.

pue|oY

MULTIFORMAT VIDED MixER \[-02HD =]

EFFCTCONTROL SETUP

(>

Nieuwe mixer

Onder het grote
beeldscherm (geeft het
camerabeeld weer) zie
je een klein beeld-
scherm waarop te zien
is welk beeld wordt
uitgezonden, in dit
geval de PowerPoint
I van de laptop (links). In
deze situatie kan de
camera in een andere
positie gebracht
worden zonder dat dit
merkbaar is voor de
kijker, daarna kan weer
geleidelijk worden
overgeschakeld
worden naar het
camerabeeld.

Volledige opstelling

Het is erg prettig werken met deze uitbreiding, we zijn er dan ook erg blij mee.

Freek Beltman, kerkrentmeester

11



KERKRENTMEESTERS

Jaarrekening 2020 PG Bathmen-Okkenbroek gewijzigd vastgesteld 14 juni 2021

De gewijzigde jaarrekening 2020 van Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek is op 14 juni jl. door de kerkenraad
vastgesteld.

De op 12 april jl. vastgestelde jaarrekening 2020 heeft
inmiddels ter inzage gelegen en dient gecontroleerd te
worden door 2 externe fiscale deskundigen. Voor deze
controle heeft het CvK uiteindelijk de heren Veltman en Van
Deutekom van Van Deutekom BV administratie & Advies te
Elburg hiervoor bereid gevonden.

Zij verzorgen voor vele kerken in de regio de controle van
jaarrekeningen op een onafhankelijke wijze waarbij zij kennis
hebben van de richtlijnen van de CCBB (classicale colleges
voor de behandeling van beheerszaken).

Na de eerste controle kwamen een aantal vragen en verzoek
tot aanpassing aan de orde, onder andere in verband met
gewijzigde richtlijnen van het CCBB voor de verslaglegging
van 2020.

De waarde van de pastorieén in Bathmen en Okkenbroek
dienen op basis van de WOZ-waarde ad totaal € 626.000 in de
jaarrekening 2020 te worden meegenomen. Dat houdt in een
herwaardering van de pastorieén minus afschrijving van

€ 176.082. Dit dient als incidentiele baat te worden geboekt
en als herwaarderingsreserve in de balans te worden
opgenomen.

Het operationele resultaat over 2020 laat een positief resultaat
zien van € 563 ten opzichte van een begroot tekort van

€ 51.550. Het resultaat naar Algemene Reserve (eigen vermo-
gen) wordt door deze administratieve herwaardering € 8.443.
En dat is een mooi resultaat. Deze gewijzigde uitkomst van de
jaarrekening is opnieuw ter vergadering van het CvK en
Kerkenraad gebracht op 14 juni 2021, en nadien vastgesteld.

Voor vragen en inzage in de gewijzigde jaarrekening kunt u
terecht bij Marian Jansen (0570-551675) en Andre Olden
(06-11608714).

Protestantse Gemeente
Verkort Overzicht

Bathmen-Okkenbroek

Jaarrekening 2020, begroting 2020, jaarrekening 2019 Begroting 2021 | Jaarrekening 2020 | Jaarrekening 2019
Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken € 30.000 € 25430 € 20.386
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen € 24.000 €7.937 € 25945
Opbrengst levend geld € 171.800 € 175.440 € 176.032
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen €12.700 €43.594 € 27.229
Totaal baten A € 238.500 € 252.401 € 249.592
Uitgaven en Kosten
JKosten kerkelijke gebouwen, incl. afschrijvingen € 69.400 € 50.692 € 97.007
|Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 141.450 € 130.709 € 104.873
|Kosten kerkdiensten, catechese, taakgroepen, etc. € 12.850 € 8.253 €10.014
Verplichtingen/bijdragen andere organen €13.700 € 13.557 € 13.705
Salarissen en vergoedingen, organisten, kosters € 15.300 €14.793 € 17.464
JKosten beheer en administratie € 29.850 € 29648 €30.184
|Rentelasten/bankkosten € 7.500 €4.188 € 5697
Totaal lasten A € 290.050 € 251.838 € 278.944
Operationeel resultaat (A) € -51.550 € 563 € -29.352
|Incidentele baten en lasten
Ilnmdentete baten €0 € 416.900 €12.125
[Incidentele lasten €0 € -39.247 € 670
|lncidentele baten en lasten (B) €0 € 377.653 € 11.455
[
IResultaat verslagjaar ( A + B) € -51.550 € 378.216 € -17.897
H
|Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) €0 €51.610 € 39.053
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) €-700 € -421.383 €-42 932
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen €-700 €-369.773 €-3.879
Resultaat naar Algemene Reserve € -52.250 €8.443 € -21.776
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WERELD Bathmen
B9 WINKEL

Wist u daft .........

-  Werelddiaconaat een belangrijke activiteit is van de kerk?

- DeZWO dat al héééél lang doet?

- Weer naar streven dat mensen over de hele wereld
gelijke kansen hebben op een menswaardig bestaan?

—  Alleen maar geld geven geen oplossing is?

—  Het beter is om een eerlijke prijs te betalen voor de
producten die we kopen?

- Dekerkin 1981 is begonnen met het verkopen van
Fairtrade producten ?

—  Dat gebeurde vanuit een caravan?

—  Alleen op zaterdagen op de markt in Bathmen?

- In 2005 de winkel aan de Schoolstraat in gebruik werd
genomen?

—  Deze geopend werd door de toenmalige burgemeester?

—  Er uitsluitend gewerkt wordt met
vrijwilligers?

—  Detent draaiend gehouden wordt
door donaties en inkomsten uit de
verkoop?

- De wereldwinkel ook
vertegenwoordigd is op de
winterfair en de kunstmarkt?

- Sinds 2018 de winkel verplaatst is
naar de nieuwbouw aan de
Schoolstraat?

—  Het heel erg de moeite waard is om
daar regelmatig binnen te lopen voor
heerlijke koffie, thee, chocolade,
prachtige handwerk producten en nog veel meer??

- U 11 september in de gaten moet houden omdat de Wereldwinkel dan 40 jaar
bestaat??!!!
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‘VERRASSENDE ZOMEREXPOSITIE

Nu de zomervakanties weer voor de deur
staan, gaat de werkgroep "Open Kerk” de
kerkdeuren van de Dorpskerk in Bathmen,
weer wagenwijd openzetten. Tijdens de
maanden juli en augustus kan op de
zaterdagen opnieuw de prachtige
eeuwenoude Dorpskerk worden bezichtigd.
Hiernaast kan men in de kerk een verrassende
expositie van plm. 20 schilderijen van
creatieve dorpsgenoten bezichtigen Het
belooft een gevarieerde en veelzijdige
expositie te worden, vanzo'n7 a 8

dorpsgenoten die in hun vrije tijd, voor hun
plezier weleens wat hebben geschilderd.

Elly Meuleman is de codrdinator van deze
enthousiaste groep creatievelingen, waarvan
nog niemand ooit eerder heeft geéxposeerd.
We laten ons graag verrassen door deze groep
van schilders, die graag hun werken aan een
breed publiek wil laten zien.

Deze zomerexpositie is geopend op alle
zaterdagen in de maanden juli en augustus
2021, van 10.30 - 15.00 uur.

-~

U komt toch zeker ook even kijken???




Berichten van de Profest

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele fand, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een
greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op

protestantsekerk.nl

Nieuw jaarthema:
Van U is de toekomst

De afgelopen tijd hebben we
ervaren dat we de toekomst nietin
onze eigen hand hebben, dat veel
op losse schroeven kan komen te
staan. Juist in zo'n onzekere tijd
mogen we toch leven vanuit het
vertrouwen dat de toekomst in
Gods hand is: de toekomst van ons
eigen leven, de toekomst van de
kerk, de toekomst van de aarde.
Maar hoe doen we dat concreet?
De Protestantse Kerk reikt verschil-
lende materialen aan om vanaf
september met dit thema aan de
slag te gaan, als gemeente of als
individu. Lees meer op protestantse-
kerk.nl/jaarthema.

f‘ Protestantse
w7 Herk

Petrus in het land

Inspirerende voorgangers, verstilde kerkgebouwen en
hoopgevende initiatieven van kerkleden: dat zijn de
ingrediénten van iedere uitzending van het nieuwe tv-
programma Petrus in het land. De voorganger richt een
korte meditatie en een zegenwens tot de kijker. Daarnaast
is te zien hoe kerkleden hun geloof in de praktijk handen
en voeten geven. Elke uitzending wordt afgesloten met een
bijzondere vertolking van een kerklied. Wilt u de overden-
kingen en liederen uit de laatste afleveringen terugkijken?
Ga naar petrus.protestantsekerk.nl/petrusinhetland.

Tips voor de zomer

Op zoek naar nieuwe boeken, films, series of muziek? In de
rubriek Opgevist delen predikanten Elsbeth Gruteke, Kees
van den Berg, Gertine Blom en Sjaak Teuwissen elke week
een persoonlijke lees-, kijk- of luistertip. Van een inspireren-
de biografie tot een verrassend popliedje, van een indruk-
wekkende film tot een leuke podcast. U vindt alle tips op
petrus.protestantsekerk.nl/opgevist.

| Vindplaats van
| geloof, hoop en liefde
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GEBOREN

Regiokerkendag op zondag 10 oktober 2021

Na de waardevolle kerkendag van 2019 moesten we, door de corona, die van 2020 helaas aan onze neus
voorbij laten gaan.

Maar ...... niet getreurd: we hebben een nieuwe datum geprikt voor dit jaar!

Zondag 10 oktober krijgen we een tweede kans. Als het goed is weer in de Lebuinuskerk in Deventer, omdat
we daar de meeste ruimte tot onze beschikking hebben.

Thema van deze zondag wordt: ‘Delen en Inspireren’. En dat gaat vast lukken, gezien de ervaringen van 2019.
Dit keer wordt het een wat ingedikte kerkendag met een korter programma zonder workshops maar wel
met een projectkoor en van iedere deelnemende kerk een korte presentatie.

De tijdsduur is dan van 10.15 uur tot ongeveer 13.30 uur.

Om elkaar als gemeenten nog beter te leren kennen, zullen in de komende maanden ‘gasten’ uit de
buurgemeenten elkaars diensten bezoeken.

Dus: een nieuw gezicht in de kerk betekent niet automatisch een nieuw lid, maar kan een meelevende
‘buurkerker’ zijn .

Omgekeerd bent u natuurlijk van harte welkom om ook eens een dienst in één van onze buurkerken bij te
wonen!

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van alle ontwikkelingen en hopen u op 10 oktober in Deventer
te mogen begroeten.

Namens de voorbereidingscommissie van de P.G. Bathmen/Okkenbroek,
Ineke Hogeweg en Hanneke Overduin
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Tonny In 't Hof

Na de militaire dienst moet je iets gaan doen
waar toekomst in zit, leek mij zo. En ik wilde
een baan op fietsafstand. Ik ben op de
financiéle administratie van Witteveen & Bos
gaan werken en in Bathmen werd in die tijd
gebouwd, zo zijn we hier beland. lk ben
geboren en getogen in Epse, heb samen met
Janny een half jaar op een flat in Deventer
gewoond en in 1973 konden we dit huis op
de Enklaan kopen. Als er luxe senioren-
woningen worden gebouwd, kan ik plaats
maken voor een gezin. Trineke en ik houden
nu allebei een gezinswoning 'bezet’

Die Paaskaars kreeg ik van de kerk in 2017,
mijn vrouw Janny overleed in april van dat
jaar. Trineke kende ik al van onze tijd bij het
werelddiaconaat in de jaren '80. Onze zoons
surfden met elkaar. Kortom we deden al mee
in elkaars leven, maar dit is anders natuurlijk.
Onze relatie geeft me nieuwe energie.

Door corona heb ik het stiller gekregen. lk
heb het loopje naar de kerk op zondag-
ochtend gemist.

De zondagsdienst brengt me echt vreugde.
Een goede preek met een heldere uitleg van
de schriftlezing, vaak met een boodschap,
samen zingen, na afloop koffie drinken en
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elkaar spreken, het is een goed begin van de
week voor mij. Een tijd lang waren alle
vergaderingen via de computer, dat vond ik
lastig. Wat voor vergaderingen? Ik doe
vrijwilligerswerk voor de Bathmense Beiaard,
Windkorenmolen De Leeuw, de Muziekkring,
ABS, de jaarlijkse kascontrole voor de
Wereldwinkel en nog een paar dingen voor
de kerk. Ik ben twintig jaar diaken geweest.
Vrijdagavond, zaterdag en zondag was
vroeger voor het gezin, verder was ik bezig
met mijn werk en dit soort dingen. Dat kan
alleen als je het allebei wilt he, Janny was
heel begripvol en lief.

Corona heeft ons meer op onszelf gericht. Het
heeft ook rust gebracht in de goede zin des
woords, dat ervaren we samen als prettig.
Het is hier zo mooi om te wandelen en te
fietsen. Maar er was minder gelegenheid om
op bezoek te gaan bij familie en vrienden. We
hebben een hele goede relatie met de zus
van Janny, wier man heel voorzichtig was
met corona; de kinderen zetten daar de
boodschappen voor de deur. We hebben nog
niet geknuffeld maar elkaar inmiddels wel
weer gezien. Ook met de zus van Trineke
hebben we een goede relatie, die hebben we
regelmatig ‘op anderhalve meter’ gezien.



En we hebben voor het eerst weer gewandeld
met onze wandelgroep. Begonnen als een
wandelgroep voor alleenstaanden, Trineke
liep al langer mee, maar partners mogen ook
mee gelukkig. Wij waren aan de beurt om het
voor te bereiden, dat is misschien nog wel
het leukst van al. Na drie pogingen hadden
we het programma rond, in de buurt van
Barchem met een lunch ertussen. Dan lopen
we met een man of 16, je ziet elkaar weer,
hebt weer andere gesprekken. En de
orchideeén bloeiden! Gisterenavond zijn we
er naartoe gereden en met onze stoeltjes bij
het paars gaan zitten.

De rol van de kerk in het dorp is beperkter
geworden. Vroeger was er één keer per
maand op zondagavond jeugddienst in
plaats van dansen bij Boode.

De vrijetijdsbesteding is gevarieerder
geworden. Mijn kinderen gaan niet meer
naar de kerk. Daar voel ik me licht schuldig

over, of eigenlijk vind ik het vooral jammer.
Jammer dat ik de vreugde die ik er zelf aan
beleef niet heb kunnen overdragen.

Je belooft bij het dopen dat je de kinderen
zult opvoeden in de christelijke leer. Ze zijn
naar de Zondagsschool geweest en naar de
Jeugdkerk, dat stopte na de tweede klas
middelbare school. Gelukkig hebben zij wel
respect voor mensen die op eigen wijze hun
geloof belijden. Die ontkerkelijking is overal.
In de kerk zie je veel dezelfde mensen. Gert
en Hanneke zijn echte dorpspredikanten,
heel benaderbaar. Nieuwe predikanten
kunnen nieuwe mensen trekken, dus wie
weet. Maar vrijwilligers zijn moeilijk te
vinden, dat zie je overal.

Mensen willen zich wel kortdurend inzetten
voor een evenement, maar het is moeilijk om
mensen voor meerdere jaren te binden.

In 2019 is Trinekes schoondochter plots
overleden, binnen een week. We hebben
haar op 7 september begraven.

De volgende dag zou ik mijn verjaardag

vieren. Nu wacht het feest tot ik tachtig word.

Ik hoop dat we straks weer vooruit kunnen,
en ‘Bathmen weer open’ op 11 september!

Anouk van Luik
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Vrijdag 3 september pakken we het meditatief
wandelen weer op onder begeleiding van Gert
Wijnstok. We verzamelen om 10.00 uur bij de
parkeerplaats aan de Oostermaatsdijk in Lettele.
Vorig seizoen zijn we met deze activiteit gestart. De
ene keer verzamelden we in Bathmen, de andere
keer in Okkenbroek. Dit seizoen doen we het
anders en wordt landgoed de Qostermaet onze
vaste startplaats.

Meditatief wandelen is gebouwd op drie pijlers,
stilte, bezinning en verbinding. De deelnemers
bepalen samen de afstand hiervan. De wandeling
duurt tot ongeveer 11.15 uur en voor wie wil is er
daarna nog koffie of thee en de mogelijkheid om :
kort na te praten.

Onze mooie omgeving leent zich bij uitstek voor
wandelavonturen. Ga vooral wandelen deze
zomer! Alleen of met anderen, elke wandeling is
weer anders. En de mogelijkheden zijn hier talloos.

Met elkaar meditatief wandelen voegt
nog een dimensie toe. De concentratie
lijkt dieper, de uitwisseling rijker.
Uitwisseling met de omgeving, het licht,
de grond onder je voeten, met jezelf. En
als je wilt uitwisseling met een ander, in
het laatste gedeelte van de wandeling.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te
lopen! Eén keer, af en toe, elke keer. Fijn
als je vooraf even laat weten dat je
meeloopt, (gertwijnstok@gmail.com), dan kan
er worden gezorgd voor voldoende koffie
en thee na afloop.

Anouk van Luik
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KOUDE KOMKOMMERSOEP MET
BIESLOOK
voor acht personen (voor twee

of vier: deel de aantallen en
gewichten!)

Ingrediénten

+ 4 komkommers

- 100 g boter

» 2 uien, gesnipperd

- 2 liter bouillon (liefst kip, blokjes
mogen ook)

= 300 ml yoghurt

- 4 elfijn gehakte bieslook

Schil de komkommers. Snijd ze omer: warme dagen die om afkoeling vragen.

doormidden en verwijder het Vakantie, vrij van beperkingen en afspraken.

zachte deel met zaden. Daarom dit makkelijke recept om koud te eten

Snijd de komkommers in grove of om mee te nemen in een thermoskan voor

grote stukken. Verhit de boter in onderweg.

de pan en fruit daarin de uien. Bak

de komkommer even mee, Voeg Het volk van Israél herinnert zich de ‘makkelijke’dagen

de bouillon toe, breng aan de kook als zij onderweg vanuit Egypte door de warme woestijn

en laat 15 minuten zachtjes door- trekken naar het land waar hun wortels liggen en dagelijks

koken. Wrijf de soep door een zeef manna eten. 'We verlangen terug naar de vis die we in

of pureer in een blender of keuken- Egypte te eten hadden, naar de komkommers en de water-

machine. meloenen, de prei, uien en knoflook’ (Numeri 10,5).

Laat afkoelen. Roer de yoghurt en

bieslook door de gepureerde soep. Waterrijke gewassen zoals komkommer en meloen zijn

Als garnering kun je enkele fijn- al eeuwenlang geliefd rond de Middellandse Zee en in Zuid-

geknipte bieslookstengels op de oost-Azié. Er zijn inmiddels allerlei variaties van komkom-

soep strooien of de soep versieren mer die ook op de ‘koude grond’ gekweekt kunnen worden.

met bloemetjes van komkommer-

kruid of bieslook. Allerlei uiensoorten zoals prei en knoflook waren eveneens
in het land van de Bijbel bekend. Bieslook (Allium schoen-

Bron: recept van Gert Vos in: oprasum) is een van deze soorten. Het is in potjes verkrijg-

Hemelse Spijzen- een jaarkrans van baar, maar ook in een bak of tuin zelf te kweken. m

recepten en hun diepere betekenis
(Lannoo/Ten Have, 2004) Tekst en foto’s: Tini Brugge




VERKENNINGSCOMMISSIE

Verkenningscommissie Okkenbroek van start

Een kerkelijke gemeenschap moet regelmatig
keuzes maken over tal van onderwerpen. Er zijn
onderwerpen die niet zo moeilijk zijn en de te
maken keuzes ook niet. Maar er zijn ook
onderwerpen waar het wel ingewikkeld ligt en
bepaalde keuzes ingrijpend zijn. Denk
bijvoorbeeld aan onderwerpen als beleidsplan,
financiéle meerjarenbegroting, doorkijk naar de
toekomst, dorpskerk willen zijn midden in en
samen met de dorpen. Het zijn belangrijke en
steeds terugkerende onderwerpen in onze kerk.
Eén zo'n onderwerp is ook de toekomstige positie
van het kerkgebouw Okkenbroek. Wat is de
huidige positie, wat zou een toekomstige positie
kunnen zijn? Welke keuzes kunnen we maken?
Welke keuzes moeten we maken?

Welke effecten hebben die keuzes?

Dit zijn ingrijpende keuzes en je kunt daarbij niet
over één nacht ijs gaan. Daarom is de instelling
van een verkenningscommissie een goed
tussenstation. De bevindingen van deze
commissie moeten er toe bijdragen dat we als
kerkgemeenschap gefundeerde beslissingen
kunnen nemen.

Het proces is nu zover dat de aanstelling van de
verkenningscommissie op 16 juni jl. heeft
plaatsgevonden. Frits Mandersloot heeft op deze
avond als voorzitter van het moderamen
(dagelijks bestuur) de nieuwe commissieleden
welkom geheten en geinstalleerd. Samen werd
de opgestelde opdracht doorgenomen en waar
nodig verduidelijkt. Vervolgens verliet Frits de
vergadering en ging de verkenningscommissie
van start.

Ter voorbereiding is een door de kerkenraad
accoord bevonden startnotitie geschreven die
dient als leidraad voor de verkenningscommis-
sie. Daarin staan 3 scenario's genoemd:

1. ongewijzigd huidig functioneren.
2. toekomstige verhuur.
3. toekomstige verkoop.

Elk scenario heeft z'n eigen effecten. De verken-
ningscommissie heeft als opdracht deze effecten
in kaart te brengen waarbij in elk geval aandacht
geschonken wordt aan de onderwerpen finan-
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cién, het kerkelijk leven Bathmen-Okkenbroek,
draagvlak eigen gemeente, effect buiten eigen
kring, status cultureel erfgoed en positie in
dorpsvisie Okkenbroek. Het in kaart brengen van
de effecten is de feitelijke opdracht maar het
staat de commissie vrij om daar ook een advies
voor de kerkenraad en het college van kerkrent-
meesters aan te verbinden.

In de verkenning gaat de commissie uiteraard
ook in gesprek met diverse (Okkenbroekse)
organisaties, verenigingen en groeperingen. Ook
individuele gesprekken zullen aan de orde zijn.
Maar u mag ons als verkenningscommissie
gerust ook zelf benaderen voor een vraag of een
opmerking of voor een goed idee.

De commissie bestaat tenslotte uit 7 leden.

In alfabetische volgorde:

Harrie Borninkhof, Mientje Bosman, Ria Broekhuis,
Hans Méller, Theo Overduin, Wim Scholthof en
Annie Welgraven.




OPKNAPBEURT VOOR DE WEBSITE

Website Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek: een opknapbeurt!

Keek u er wel eens op? Op de website van onze PKN-gemeente? Er was (en is) van alles op te zien:
wanneer zijn de kerkdiensten, welke corona-regels zijn er, hoe kan ik on-line een dienst volgen of
terugkijken, hoe vind je de adressen van ambtsdragers en vrijwilligers, waar kan ik met mijn vragen
terecht?

Informatie te over, maar we vonden dat de toon en de vormgeving niet meer voldoen. De boodschap
mag wat bondiger, helderder, frisser en actie-gerichter zijn. De website zou meer moeten prikkelen,
inspireren en tot deelname aanzetten.

Dat was de opdracht waarmee een klein comité aan de slag is gegaan.
De leden? Gert Wijnstok, Anouk van Luik, Géke Veldwachter en Fokke Meima.

Samen proberen zij de site een opknapbeurt te geven die de gebruiker een betere ervaring gaat
bieden. Binnenkort zullen de eerste resultaten te zien zijn op www.kerkbathmenokkenbroek.nl.

Maar let op: het is allemaal werk in uitvoering, en het is ontzettend fijn als de leden van de werkgroep
Communicatie zich gesteund weten door de inbreng van jullie, de gemeenteleden, en ieder ander die
die site raadpleegt.

Voorzie ons van commentaar en advies door een berichtje te sturen naar
website@kerkbathmenokkenbroek.nl. Of geef een van ons een telefoontje!
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11 september:
Herdenken, vieren, samen zijn!

Na lange maanden van beperkte contacten en sluimerstand van allerlei sociale en culturele
evenementen, komt er weer beweging in de samenleving.

We zijn daar allemaal enorm blij
mee.

Een aantal Bathmense
organisaties hadden plannen
om op zaterdag 11 september
het begin van een nieuw
seizoen te vieren. De Stichting
Muziekkring Bathmen dacht
aan een aantal kleine concerten
op één dag, de Bathmense
Dorpskerk heeft haar Open
Monumentendag, de
Wereldwinkel plant een
pleinactiviteit, Cultuurhuus
Braakhekke een Open
podium... Hoe meer we met
elkaar in gesprek kwamen, hoe
logischer het leek om de
handen ineen te slaan en er een
gecombineerd feest van te maken. Natuurlijk een feest met een element van herinnering:
Bathmen heeft te maken gehad met ziekte en verdriet door de corona-pandemie.

Maar vooral: dankbaar vieren dat we met zijn
allen weer verder kunnen!

Met muziek, monumenten, een hapje en een
drankje, en vooral: SAMEN ZIJN! :

Houd voor verdere details de Bathmense
agenda in de gaten op:
www.bathmen.nl
www.muziekkringbathmen.nl en
http://www.cultuurhuusbraakhekke.nl

Tot 11 september!
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‘Bathmen, de musical’ zondag 12 september

Op zondag 12 september spelen verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun
voorstelling ‘Bathmen, de musical’ in de Dorpskerk van Bathmen. De meeslepende muzikale
voorstelling vindt plaats in het kader van dorpsfeest dat op zaterdag 11 september wordt gehouden
en de Open Monumentendag die op zondag 12 september nog een dag langer verder gaat.

‘Bathmen, de musical’ gaat over niet minder dan Bathmen, de coronacrisis en de liefde. Tekst en
muziek zijn speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Plaatselijke helden, heldinnen, straten en
gebouwen, gewoontes en eigenaardigheden krijgen een plaats in een bewogen liefdesverhaal.
Nieuwe teksten op bestaande musicalliedjes, uit bijvoorbeeld The Sound of Music, West Side Story en
Les Miserables, vertellen het verhaal van twee inwoners van Bathmen. Hun stormachtige liefde dreigt
te stranden op te grote verschillen, coronabeperkingen en ander ongemak. Gelukkig komt het
allemaal goed, want ‘het is een musical’ De finale zal zinderend zijn, een viering van het einde aan de
coronacrisis.

Posthumus en Beerda maken vaker ‘gelegenheidsmusicals; over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Posthumus: “lk gebruik de vaste formule van een musical om mijn verhaal te vertellen,
in dit geval het verhaal over Bathmen. Het dorp is spannend genoeg om er een goed verhaal over te
kunnen schrijven. Musicals spreken aan, door afwisseling van tekst en muziek, ernst en vrolijkheid.
Musicals zijn nooit saai! Tegelijk zijn mijn musicals ook een parodie op het verschijnsel musical: alsof
iets pas leuk wordt wanneer je er een liedje en een dansje in stopt.

De voorstelling begint in aansluiting op de Open Monumentendag om 16.00 uur en wordt
aangeboden door de Dorpskerk Bathmen-Okkenbroek.
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BlJ DE VIERINGEN

Op zondag 4 juli is er op één van de mooiste plekjes van Okkenbroek (en we hebben er veel) een
openluchtviering.

Zonder corona zouden we de tentviering hebben maar dit jaar hebben we dit prachtige alternatief.
Lopen over water.... Kun jij dat? Of heb je daar anderen bij nodig? En wat heb je nodig om over het
water te komen? Kom en bouw met ons mee.... En ga 't water over! En niet te vergeten de muzikale
ondersteuning van ons kinderkoortje. ledereen is van harte welkom bij de Bosbaan om 10 uur!

S - i g

Let op: deze openlucht viering is de enige dienst op deze zondag!

Hartelijke groet,
Marie Elise, Els, Gert, Marleen, Thea, Elleke en Jolanda

En verder deze zomer . ..

... is er het gebruikelijke ritme in Bathmen en Okkenbroek, met als bijzonderheid op 18 juli in
Bathmen een Taizéviering.

Op zondag 29 augustus stond de boerderijdienst gepland, maar die gaat nog niet door.
Daarom die zondagmorgen één kerkdienst in Bathmen en niet in Okkenbroek.

Wel:kom, offline en onlinel
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Hieronder volgen de lezingen volgens het oecumenische leesrooster met cursief gedrukt het
"alternatieve rooster". Het rooster tussen Pinksteren van dit en volgend jaar biedt een heel jaar lang
de mogelijkheid om uit Johannes te lezen, met steeds een passende eerste lezing uit het Aloude
Testament. Dat spoor gaan we in onze diensten veelal volgen. Laat je daarin verrassen. Zeker ook bij
Johannes merk je dat de evangelisten geen geschiedschrijvers zijn maar hun eigen impressie van
Jezus Messias schilderen. Een geboorteverhaal van Jezus zoals Mattelis en Lucas vertellen, ontbreekt
bij hem. Wel is er de diepzinnige proloog waarvan het begin meteen aan het begin van Genesis 1
doet denken. En die zet de toon voor vele teksten waarin Johannes Jezus aan het woord laat, veel

meer en anders dan bij zijn collega's.

ds. Gert Wijnstok

4 juli 2021 3e van de zomer
Ezechiél 2,1-7
Ezechiél 47,1-122
11 juli 2021 4e van de zomer
Jesaja52,1-6
Jesaja 26,7-19
18 juli 2021 5e van de zomer
Jeremia 23,1-6
2 Koningen 4,38-44
25 juli 2021 6e van de zomer
Jesaja 63,7-14
Deuteronomium 8,1-6
1 augustus 2021 7e van de zomer
Deuteronomium 10,12-21  Marcus 7,1-23
Jesaja43,1-13 Handelingen 27,33-44
8 augustus 2021 8e van de zomer
2 Koningen 4,8-18 (37) Marcus 7,24-30
1 Koningen 17,8-16 Romeinen 14,1-23
15 augustus 2021 9e van de zomer
Jesaja 35,1-10 Marcus 7,31-37
Nehemia 9,9-21 1 Korintiérs 10,1-13
22 augustus 2021 10e van de zomer
2 Koningen 4,42-44 Marcus 8,1-21
Spreuken 9,1-11 1 Korintiérs 11,23-34a
29 augustus 2021 11e van de zomer
Zacharia 8,4-8,20-23 Marcus 8,22-26
Jeremia 2,4-13 1 Johannes 2,18-28a
5 september 2021 12e van de zomer
Deuteronomium 4,1-2,9-20 Marcus 8,27-9,1
Rechters 6,36-40 1 Johannes 5,1-5

Marcus 6,1-6
Korintiérs 4,7-15

Marcus 6,6b-13
Handelingen 24,10-21

Marcus 6,30-44
Hebreeén 3,1-7a

Marcus 6,45-52
Filippenzen 4,10-20

Johannes 5,1-18

Johannes 5,19-36a

Johannes 5,36b-47

Johannes 6,1-15

Johannes 6,16-21

Johannes 6,22-29

Johannes 6,30-40

Johannes 6,41-59

Johannes 6,60-71

Johannes 7,1-24
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In de kerk in Bathmen zijn 60 kerkgangers welkom, in Okkenbroek 25. Daarvoor is een
aanmeldsysteem ingericht, dat vindt u op de website

https://kerkkaartje.nl/pg-bathmen-okkenbroek

Lukt het aanmelden niet dan kunt u zich ook bij de entree van de kerk melden.

De vieringen zijn live — digitaal — te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een
ander moment terug te zien.

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de
kerkdiensten.

Na de dienst kunt u een kopje koffie / thee blijven drinken!

(7} kerkdienstgemist.i

Datum, plaats en tijd, soort, voorganger en collecte

Zondag 4 juli 3e zondag van de zomer

10:00 Themadienst Okkenbroek
[Jshaan

“Lopen over water”

KiA: binnenlands
diaconaat: vakantietas

Zondag 11 juli 4e zondag van de zomer

10:00 Eredienst Bathmen

ds. Hanneke Diermanse

Pax Christi

Zaterdag 17 juli

18:30 Avondgebed  Dijkhuis

mw. A. Steunenberg (Holten) Bloemen voor zieken

Zondag 18 juli 5e zondag van de zomer

09:30 Eredienst Okkenbroek

10:00 Taizé viering Bathmen

ds. H. van Essen (Zetten)

mw. Hanneke Overduin

Bloemen voor zieken

Bloemen voor zieken

Zondag 25 juli 6e zondag van de zomer
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10:00 Eredienst Bathmen

dhr. P.van Lunteren

Artsen zonder grenzen




Zondag 1 augustus 7e zondag van de zomer
09:30 Eredienst Okkenbroek ds. H. Dijk (Deventer) Voedselbank

10:00 Eredienst Bathmen mw. Hanneke Overduin Voedselbank

| Zaterdag 7 augustus I

18:30 Avondgebed Dijkhuis mw. A. Steunenberg (Holten)  Diaconie en kerk

| Zondag 8 augustus 8e zondag van de zomer |
10:00 Eredienst Bathmen ds. v. Alphen-Ubbels (Warnsveld) Viuchtelingenwerk Nederland

| Zondag 15 augustus 9e zondag van de zomer |
09:30 Eredienst Okkenbroek ds. A. van Herwijnen (Holten)  KiA: Zending Pakistan
10:00 Eredienst Bathmen  ds. Gert Wijnstok KiA: Zending Pakistan

| Zaterdag 21 augustus |

18:30 Avondgebed Dijkhuis mw. Hanneke Overduin Rode Kruis

[ Zondag 22 augustus 10e zondag van de zomer |

10:00 Eredienst Bathmen  ds. Hanneke Diermanse Amnesty International

Maaltijd van de Heer

| Zondag 29 augustus 11e van de zomer |

10:00 Eredienst Bathmen  mw.Hanneke Overduin
| Zaterdag 4 september |
18:30 Avondgebed Dijkhuis ds. Hanneke Diermanse Diaconie en kerk

| Zondag 5 september 12e zondag van de zomer |

09:30 Eredienst Okkenbroek ds. Hanneke Diermanse KiA: werelddiaconaat Ghana
Maaltijd van de Heer
10:00 Eredienst Bathmen ds. H. Dijk (Deventer) KiA: werelddiaconaat Ghana
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COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat
Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Opmaak en Henk Broekhuis
eindredactie Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

kopij inleveren voor

1 oktober 15 september
5 november 20 oktober
3 december 17 november

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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